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Fragment: uit de gereviseerde versie van de Iebaanah deel 1 en 2 met een aantal veranderingen Oorspronkelijk 
uit een boekje van Shaych Saalih Al-Fowzaan genaamd ‘Lemhatoen ‘Anil Fireq’  
Vertaling: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah Selefie Publikaties – De Djahmiyah
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1 Waasil ibn ‘Ata Al-Ghazaal Al-Basrie één van de kopstukken der dwaling, de filosoof, hoofd van                    
Al-M’otazilah en uitnodiger naar hun bid’ah en ontsporingen samen met zijn kornuit ‘Amr ibn ‘Oebaid ibn 
Baab At-Tamiemie Al-Basrie Al-M’otazilie. Waasil overleed in het jaar 131NH en ‘Amr overleed in het jaar 
144NH. 
2  Imaam Al-Hassan ibn Abiel-Hassan Yasaar Aboe Sa’ied Al-Basrie één van de opvolgers van de Sahaabah en 
van de grote betrouwbare ‘Oelema. Hij was vroom, godsvrezend en bezat veel kennis en heeft velen van de 
Sahaabah ontmoet. Hij is geboren in het jaar 21NH in Al-Medienah en heeft daar in de tijd van het leiderschap 
van ‘Othmaan � de Qor àan uit zijn hoofd geleerd en de kennis van de aanwezige ‘Oelema overgenomen. Hij 
overleed in het jaar 110NH.  
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3 [Voetnoot commentator Lemhatoen ‘Anil Fireq:] Zo zie je dat ze fanatiek de boeken en cassettebandjes van 
deze (Islaamitische?) filosofen en aktivisten vergaren. Wanneer je tegen hen zegt: ‘Er staan in deze boeken 
dingen die de geloofsovertuiging van Ahloes-Soennah tegen gaan, zoals; de uitspraak dat de Qor àan geschapen 
is, of de verdraaïng van een aantal Eigenschappen van Allaah, of het opruiien tegen het Islaamitische bewind 
e.d. dan zeggen zij: ‘ Dit zijn alleen maar een paar kleine fouten, die het lezen of luisteren hiervan/naar niet 
verbieden!’ Terwijl de boeken en bandjes van de grote geleerden van Ahloes-Soennah van vroeger en nu, al 
meer dan genoeg voor ons zijn! Weten zij dan niet dat er onder de Selefoes-Saalih mensen waren die personen 
links hebben laten liggen voor maar één bid’ah of één verdraaiing van een Eigenschap? Toch zeggen zij: ‘Dit 
zijn alléén maar een paar kleine fouten, die het lezen of luisteren hiervan/naar niet verbieden!’ Walaa Haowlaa 
wa laa Qoewata illa billaah. 


